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door Mieke de Vries 
____________ 
 

Voor u ligt de nieuwe RG-kerst. Als je 
deze bekijkt en doorleest, dan realiseer je je 
dat het afgelopen jaar omgevlogen is en dat 
de ontwikkelingen, waar we mee te maken 
hebben, heel snel gaan.   

Wat is onze toekomst, als gemeente 
en waar hangt die vanaf, hoe houden we nu 
en straks ons kerk-zijn vol?  
Dat is de vraag …  

We hebben afscheid genomen van 
Jaap Weima, onze organist, en we gaan dat 
ook doen van onze dominee, Geert Jan 
Weessies, die nog één keer in de kerstdienst 
en in zijn laatste dienst zal voorgaan en dan, 
samen met Hilda, met emeritaat zal gaan.  

Ondanks het dubbele gevoel, dat we 
misschien daarbij hebben, en je kijkt naar de 
foto’s, dan kunnen we dankbaar zijn met wat 
we doen, hoe we het doen en blijven doen, 
toch? 

Geert Jan schrijft in zijn laatste 
bijdrage: ‘wellicht is God zo verborgen onder 
ons aanwezig, ook bij ons’. En: één ding 
weten we: de Geest van God gaat door, zoekt 
altijd wegen om het goede bericht te laten 
horen’. 

We gaan verder met deze troostrijke 
gedachten en laten we Kerst vol overgave 
met elkaar vieren met de wetenschap: 
‘vandaag is jullie Redder geboren, Hij is de 
Messias, de Heer!’ 

Maar ook, toch hoopvol, samen het 
nieuwe jaar in, want laten we vertrouwen dat,   
ondanks alles, God ook bij ons verborgen  
onder ons aanwezig is. 
 

Zo wenst de redactie ons allen  
gezegende kerstdagen en  
een hoopvol 2026 toe! 
 
 
voorkant:  
foto: Mieke 
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WAT JE IN JE HART BEWAART 

 RAAK JE NOOIT MEER KWIJT …       
     
   

 
In onze kerkelijke gemeente nemen we al geruime tijd vaker afscheid van elkaar dan 
dat we nieuwe mensen en jonge kinderen mogen verwelkomen. We voelen in meer of 
mindere mate allang aan dat er daardoor vroeg of laat iets zal moeten gebeuren …   
 
door Jan-Willem van der Steege 
__________________________________ 

 
De titel zien we regelmatig 

voorbijkomen in rouwadvertenties. Als je 
een dierbaar mens verliest dan kun je troost 
en houvast putten uit de waardevolle 
herinneringen die je nog helder voor de 
geest hebt. In die zin is het ook goed om als 
kerkgemeenschap jaarlijks tijdens de 
Eeuwigheidszondag stil te staan bij ons 
eigen gemis, maar ook bij het gemis van 
gemeenteleden.  

Op een heel ander vlak, maar toch 
ook best pijnlijk, heeft onze kerk ook met 
veel andere momenten van afscheid te 
maken. Onlangs nog van een organist en 
binnenkort van onze predikant 
bijvoorbeeld. Afscheid nemen ook van 
vertrouwde structuren die we zo 
koesterden, maar die soms simpelweg niet 
meer vol te houden zijn.  

Het lijkt daardoor soms wel of er 
bijna geen toekomst meer is voor 
kerkgemeenschappen als de onze. Een 
schrale troost is hierbij dat we zien en horen 

dat er bij andere gemeenten om ons heen 
ook van alles aan de hand is en dat er bijna 
overal wel zorgen zijn.  

Voor ons allemaal geldt dat we deze 
ontwikkelingen niet mogen negeren. 
Simpelweg omdat er al uitdagingen en 
soms lastige keuzes op onze  agenda 
staan. Ik hoop dat we met elkaar in goede 
harmonie alles durven te bespreken en dat 
daardoor als vanzelf ontwikkelingen volgen 
waar we als kerkgemeente weer moed en 
energie door krijgen. 

In dat opzicht boffen we maar dat 
we dwars door alle duisternis, juist nu met 
Kerst, zo’n heldere ster mogen zien 
fonkelen aan de hemel. De geboorte van 
het kindje Jezus, zoon van God, die zoveel 
mensen vóór ons ook al de weg heeft 
gewezen en dat zal blijven doen bij alles 
wat nog op ons pad zal komen. In dat 
vertrouwen wens ik iedereen vredige en 
gezegende kerstdagen toe en alle goeds 
voor 2026!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DEVoorzitter



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 
       
 
        KEIZERS EN KONINGEN ….  
           
        
   
           
‘Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer’  
                  Lucas 2: 11 
door ds. Geert Jan Weessies 
_______________________________________________ 
 
Wij hebben heel lang het idee gehad dat wij 
zelf de koning waren over ons leven. Dat 
het leven maakbaar was. Wij moesten zelf 
de regisseur zijn van ons eigen leven, ons 
eigen geluk. Maar we komen er steeds 
meer achter dat dat maar heel beperkt kan. 
Of je depressief wordt, of ziek, of dat je in 
een bepaald land ineens wordt opgeroepen 
voor het leger vanwege de oorlog, dat je te 
maken krijgt met de gevolgen van de 
klimaatverandering of van een 
economische crisis, dat de samenleving 
verandert, je hebt het allemaal niet in de 
hand. Vaak is het enige wat je kunt doen: 
erop reageren, je leven erop aanpassen.       
 In het Evangelie kunnen we lezen 
dat Jezus geboren werd in de tijd dat keizer 
Augustus heerste over het Romeinse Rijk, 
waarvan het joodse land destijds deel 
uitmaakte.  Keizer Augustus werd vereerd 
als een zoon van de goden. Hij gold als de 
vredevorst die met zijn legers in de 
toenmalige wereld de wereldvrede 
bevorderde. Desondanks was hij ook 
gewoon maar een keiharde heerser, die 
met zijn willekeurige bevelen en wetten 
menigeen de schrik op het lijf joeg.  
En zo gaf hij volgens Lucas ook het bevel 
dat er een volkstelling moest worden 
gehouden in het hele rijk. Talloze mensen 
moesten op weg gaan naar de plaats waar 
ze vandaan kwamen. Waarvoor? Voor het 
heffen van belastingen. Als eenvoudige 
inwoner en burger werd je niets gevraagd, 
nee, je moest er maar gehoor aan geven. 
Dat daarmee al die andere dingen, die 
misschien wel veel belangrijker waren, 
doorkruist werden, daar werd geen acht op 
geslagen. En zo moesten dan ook Jozef en 
Maria op weg gaan, vanuit Nazareth naar 
Bethlehem in Judea, om zich daar te laten 

inschrijven.         
 En zoals Jozef en Maria, zo hebben 
ook wij onze eigentijdse keizers die ons 
gebieden. Of de benzineprijs omhoog gaat 
of omlaag, of er oorlog komt of vrede, of je 
ontslag krijgt vanwege een 
herstructurering, het zijn de bevelen van 
hogerhand die ons leven beheersen. En 
wat te denken van al die mensen die de 
wereld over zwerven, die oorlog en honger 
ontvluchten, omdat nog steeds met één 
pennenstreek of door jarenlang wanbeleid 
overal ter wereld mensen in rep en roer 
gebracht worden. Het gebeurt en blijft 
gebeuren omdat keizers hun bevelen 
uitvaardigen. En in menig herberg is nog 
steeds geen plaats.  
Maar ook heel dichtbij zijn er de keizers en 
hun bevelen. Neem nou de mobiele 
telefoon. Hoeveel mensen 
kunnen er nu echt zo mee 
omgaan dat het hen meer 
vrijheid brengt? Veel mensen 
zijn er aan verslaafd en 
kinderen komen niet aan 
leren of buitenspelen toe. 
Naast dat ze handig zijn, 
leveren ze veel stress op. En een echt 
gesprek met iemand, in de trein bijv., wordt 
steeds zeldzamer. We hebben het idee 
permanent bereikbaar en beschikbaar te 
moeten zijn, want dat ding moet altijd 
binnen handbereik zijn. En Google en 
Microsoft en Apple doen er alles aan om 
ons daarbij hun geboden op te leggen. Ja, 
ook wij hebben onze koningen en keizers.  
 Midden in die grote wereld waar 
mensen de speelbal zijn van de keizer en 
al die andere machten, ergens achteraf op 
een veld bij Bethlehem, wordt dan een 
nieuwe koning geboren. Maria, die zwanger 

VAN DEVoorganger



                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

 

was, baart haar kindje in een verblijf voor 
dieren, want in de herberg, het 
gastenverblijf, was geen plaats. Veel te 
druk allemaal. Dus wijken Jozef en Maria 
uit naar een plek waar ook de dieren 
overnachten en wat voer krijgen. Dat het 
een koning is die geboren wordt, kun je zo 
niet zien. Integendeel, want wat doet nu 
een koningskind in een voederbak in een 
verblijf voor dieren? Dat hoort toch in 
Jeruzalem in een paleis?    
Nee, dat het een koning is, kunnen we niet 
zomaar weten. En het is ook niet zomaar 
een koning. Nee, het is een koning van 
Godswege, geheel vervuld van Gods 
Geest. Zozeer zelfs dat Hij door de engel 
wordt aangeduid als de Heer zelf: Hij is de 
Messias, de Heer.  
 Wat we in het evangelie van Lucas 
horen en zien is: ogenschijnlijk wordt de 
geschiedenis bepaald door die grote keizer 
en de manier waarop hij met zijn bevelen 
de mensen eronder houdt, en door al die 

anderen die zich als keizers en koningen 
met ons leven 
bemoeien. En dat 
mag ook zo zijn, maar 
toch, ergens op een 
plekje achteraf, ver 
weg van waar alles 
beslist wordt, gaat de 
Eeuwige zijn eigen 
ongekende gang, 
schrijft Deze zijn 
eigen geschiedenis. 
Maria baart haar kind in een verblijf voor de 
dieren en het is God zelf die daarin 
aanwezig is. En misschien is het wel zo dat 
God ook in ons leven en in onze wereld zo 
aanwezig is: onzichtbaar, ergens op de 
achtergrond, in en bij mensen, en op al die 
plekken achteraf waar mensen lijden, waar 
voor mensen geen plaats is.  
Ja, wellicht is God zo verborgen onder ons 
aanwezig, ook bij ons.  
Een gezegend Kerstfeest!  

 
DE LAATSTE WEKEN  
 Nog een aantal weken ben ik als 
predikant verbonden aan de Protestantse 
Gemeente Siddeburen. Per 1 januari 2026 
hoop ik met emeritaat te gaan, zoals dat in 
de kerk heet. Deze laatste weken zullen, 
naast het werk dat gewoon doorgaat, toch 
een beetje in het teken staan van afscheid 
nemen. Het zit in mijn hoofd, het komt terug 
in de gesprekken die we hebben. Een raar 
en wat driedubbel gevoel. Enerzijds kijk ik 
uit naar wat komt: Goed om het wat rustiger 
aan te doen, maar tegelijk: hoe zal dat 
gaan? Anderzijds kijk ik terug op de tijd die 
achter me ligt en de gemeente in 
Siddeburen waarvan ik afscheid neem. 
Afscheid nemen is altijd lastig, altijd een 
beetje sterven. 
 Mooi is: ik kijk terug op een goede 
tijd. Sinds ik aan onze gemeente 
verbonden ben op zondag 27 februari 2011 
is er veel gebeurd; goede contacten, 
zinvolle diensten en bijeenkomsten, veel 
ontwikkelingen.  
 Natuurlijk, niet alles was mooi. Veel 
mensen zijn ons ontvallen, de kerk 
vergrijsde, de ontkerkelijking ging ook aan 
ons niet voorbij. Een aantal dingen zit vóór 
in mijn herinnering: de grote verandering 
van  ons kerkgebouw n aar het MFC  zoals  
 

het er nu staat. Ook de coronajaren, die ons 
kerk-zijn echt veranderd hebben. Dat we nu 
elke zondag de dienst op YouTube 
uitzenden met een groot kijkersaantal had 
niemand daarvóór kunnen denken.  
 De komende jaren zullen voor onze 
gemeente in het teken staan van 
samenwerking met de andere kerkelijke 
gemeenten in onze regio. Dat is nodig, 
want alleen verder gaan, wordt steeds 
moeilijker. Ik hoop en bid dat het inderdaad 
gaat lukken om de kerk in Siddeburen ook 
de komende jaren gaande te houden.  
 Eén ding weten we: de Geest van 
God gaat door, zoekt altijd wegen om het 
goede bericht te laten horen.  
 Ik wil u allen bedanken voor de 
mooie gesprekken en de steun die ik altijd 
gevoeld heb. Kerk-zijn doe je niet alleen, 
maar altijd samen. Zo is het gebeurd en zo 
was het goed.  
 Zondag 11 januari aanstaande is 
mijn afscheidsdienst. De dienst zal in het 
teken staan van mijn afscheid als predikant 
van onze gemeente en daarna is er 
gelegenheid voor ons allen om samen 
koffie of thee te drinken en ook persoonlijk 
elkaar de hand te schudden.     
 
ds. Geert Jan Weessies 



                                                                                                                                                                                                                                

 
 

    In de diepste wereldnacht 
 
 
 
In de diepste wereldnacht 
klinkt de aandrang van Uw stem.  
Spreek ons aan en geef ons kracht, 
roep ons terug naar Bethlehem. 
 
 
 
 
      In dat ‘huis van levend brood’ 
      wordt Uw toekomst openbaar, 
      daar vervliegt de hoogste nood, 
      daar wordt Uw belofte waar. 
 
 
 
Dienaar van gerechtigheid, 
Gij deelt in ons aller lot. 
Enige die ons bevrijdt, 
Gij, de Mensenzoon van God. 
 
 

 

      Toon U weer als morgenster, 
      overstraal ons met Uw licht; 
      haal ons thuis van heinde en ver 
      in ’t beloofde vergezicht. 
 
 
 
 
 
 
         
        
        Van : Marieke van Baest 
        Uit: ‘Zangen van zoeken en zien’  
        lied 690  



 
 

IN HERINNERING … 
 
Wij gedenken de gemeenteleden, die de afgelopen periode zijn overleden 
 
door ds. Geert Jan Weessies  
 _________________________________________ 
 
Wij gedenken: CORNELIS DE NOORD  
geboren 27 juni 1946, overleden 16 november 2025  
 

Cor is geboren in Ezinge in een 
gezin van zes kinderen, vier jongens en 
twee meisjes. Eén van de jongens is al 
vroeg overleden. Vader en moeder hadden 
een kleine boerderij. 

Als kind al was Cor zorgzaam en 
netjes. Het gezin verhuisde later naar 
Groningen, en na zijn schooltijd kreeg hij 
daar in Groningen een baantje in een 
kledingatelier. 

Vanwege zijn handicap is hij lange 
tijd bij vader en moeder blijven wonen. 
Maar toen vader en moeder ouder werden, 
zochten ze een goede plek voor hem. Zo 
kwam Cor in 1989 in Slochteren wonen, in 
Edsersheerd, begeleid wonen bij Piet en 
Ina Keijzer. Zij hebben hem sindsdien 
steeds onder hun hoede gehad, samen met 
hun kinderen. 

Cor kwam te werken bij TRIO, de 
werkvoorziening voor mensen die onder 
begeleiding nog veel voor de samenleving 
kunnen betekenen. Tot aan zijn pensioen 
heeft hij daar gewerkt. Maar ook binnen 
EDSERSHEERD hielp hij mee. Hij was er een 
hele sociale bewoner, maakte met iedereen 
contact en was altijd bereid om mee te 
helpen, bijvoorbeeld het afwassen van de 
kopjes of ander keukenwerk. 

Op een bepaald moment verhuisde 
Cor met drie andere bewoners naar 
Siddeburen, ‘begeleid wonen op afstand’. 
Dat was voor hem een goede tijd. Hij deed 
er de boodschappen en licht huishoudelijk 
werk. Toen dat door een herseninfarct niet 
meer ging, kwam hij te wonen bij COSIS in 
SIERTSHEERD. Ook daar heeft hij een goede  
tijd  gehad.  Hij was  zorgzaam, deed  mee  

aan de 
activiteiten, zat 
in de 
cliëntenraad, 
speelde jeu de 
boules met de 
bovenburen en biljartte in het UFKENSHUIS. 
Ook ging hij graag naar de dagbesteding bij 
FLEUROPOORT. Aan zijn werktafel daar 
knoopte hij touwtjes. Talloze heeft hij er 
gemaakt. Ze werden als strik gebruikt bij de 
verkoop van de bloemen of uitgedeeld aan 
allerlei mensen. 

Al die tijd dat hij in Siddeburen 
woonde, was hij lid van onze kerk. Totdat 
het niet meer ging, zagen we hem 
regelmatig bij onze diensten. Daarna 
bezocht hij de diensten in het UFKENSHUIS. 

Het laatste jaar is zijn gezondheid 
achteruit gegaan. Zondag 14 september jl. 
werd hij ziek, opnieuw een herseninfarct, 
met ernstige gevolgen. Twee maanden 
hebben ze in het ziekenhuis en in het 
revalidatiecentrum geprobeerd hem er 
weer bovenop te helpen, maar het mocht 
niet baten.  

Op zondag 16 november is Cor 
overleden in de leeftijd van 79 jaar. 
Cor is begraven op de begraafplaats van 
onze gemeente aan de Verlengde 
Molenlaan.  
In de dienst daaraan voorafgaande hebben 
we geluisterd naar het verhaal van de 
goede herder. Alle liederen had hij zelf nog 
uitgezocht. 

Ons meeleven gaat uit naar allen 
die in hem een dierbaar mens hebben 
verloren. 

 

 
 
   
 



 
 

 

 
VERTROKKEN 
* naar Ten Boer, dhr. L.W. Gelling en mw. M.D. Gelling-van der Wolde met hun kinderen 
  Thomas en Ruben, Oudeweg 63 
* naar Groningen, dhr. S. Fokkens en mw. G.S. de Haan, Zandelaan 1 
 
VERHUISD  
* Maria van Tilburg, van Westerzanden 2 naar Hoofdweg 70 
* mw. K.H. Kalkman-Brakema, Verpleeghuis VLIETHOVEN, van  afd. DE WIERDE, naar afd. HET  
   LOUG, kmr. A101, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl  
* dhr. J. Spithoff, van Poststraat 38 naar Verpleeghuis VLIETHOVEN, afd. DE WIERDE, kmr. 1.3.  
   Zwet 9, 9932 AA Delfzijl 
 
OVERLEDEN 
* op 16 november 2025: dhr. C. de Noord, geb. 27 juni 1946, R. Dijkemastraat 49A 
 
GEMEENTELEDEN DIE PERMANENT VERBLIJVEN IN EEN ZORGINSTELLING BUITEN SIDDEBUREN  
* Inez Renkema, Gockingastraat 1-101, 9901 BJ Appingedam 
* mw. H.W. van Tholen-Reitzema, Woonhaven OPWIERDE, kmr. 1.5, B.H. van  
  Iddekingesingel 1, 9902 NA Appingedam 
* mw. M. Bosma-Bult, Wooncentrum VOOR ANKER, kmr. 1B.13, Slochterdiep 3, 9621 BA 
  Slochteren 
* mw. K.H. Kalkman-Brakema, Verpleeghuis VLIETHOVEN, afd. HET LOUG, kmr. A101, Zwet 9  
  9932 AA Delfzijl 
* dhr. J. Fokkens en mw. C.W. Fokkens-Smit, DAMSTERHEERD, Heerdlaan 2, kmr. 012,  
  9901 CC Appingedam 
* mw. G. Moesker-Geertsema, Verpleeghuis OLD WOLDE,  afd. APPELHOF 6, Blijhamsterweg 
  45, 9673 XB Winschoten 
* dhr. J. Spithoff, Verpleeghuis VLIETHOVEN, afd. DE WIERDE, kmr. 1.3.  Zwet 9, 9932 AA Delfzijl 
__________________________________________________________________________ 
 
LUCAS VERTELT: 
 
In de zesde maand zond God de engel Gabriel 
naar een meisje, dat Maria heette. 
Hij zei: “gegroet Maria, je bent begenadigd, de 
Heer is met je”.  
Ze schrok en vroeg zich af wat die begroeting 
te betekenen had.  
Maar de engel zei: “wees niet bang, God heeft je zijn gunst geschonken. Je 
zult zwanger worden en een zoon baren en je zult hem Jezus noemen.  
Hij zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden”. 

GELOVENin Siddeburen

Nieuws uit de gemeente



 
 

 

 
Nu de winter is begonnen komen we met onze laatste RONDOMGELOVEN bijdrage van 
dit jaar. Het is een enerverend jaar geweest, waarbij we heen en weer geslingerd 
werden van het ene nieuwsfeit naar het andere. En dat niet alleen in de wereld, maar 
ook in onze eigen kerk.  
 
Alinda Zuidema / lid diaconie  
_________________________________________

 
U bent laatst in de op 9 december 

gehouden extra gemeentevergadering 
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in 
onze gemeente en ons cluster. Voor 
sommigen misschien schokkend nieuws. 
Het kan ook ons gebeuren dat we met te 
weinig kerkenraadsleden zijn om 
volwaardige kerkdiensten te blijven 
houden. Maar ik wil niet een herhaling 
geven van wat er die avond is besproken 
maar meer wat voor conclusies  de 
diaconie daaruit heeft getrokken. 

Ten eerste gaan we vanaf 1 januari 
2026 met twee ambtsdragers dienst doen. 
Dat wil zeggen: één diaken en één 
ouderling. En omdat we minder ouderlingen 
hebben dan diakenen gaan enkele 
diakenen dienst doen als ambtsdrager van 
dienst. Ze doen dan de taken die anders de 
ouderling zou doen. Hierdoor komt er iets 
meer ruimte in de rooster indeling.  
Ten tweede gaan we de wijze van 
collecteren een klein beetje veranderen. In 
plaats van twee collectes houden we nu 
drie collectes in de dienst. Dat bent u soms 
al van ons gewend maar nu wordt dat 
standaard ingevoerd.  

Ten derde gaat de ouderling ook 
meehelpen met het collecteren. Tenzij dat  
 

 
niet kan dan worden zo nodig vrijwilligers 
gevraagd om mee te helpen collecteren.   
Het is volgens de kerkorde verplicht om met 
minimaal twee mensen te tellen en als een 
ouderling dus dienst heeft zal ook hij of zij 
meehelpen met het tellen van het 
collectegeld.  
Nog een verandering, die u al een tijdje 
heeft kunnen merken, is dat er geen 
afkondigingen meer worden gedaan voor 
de dienst. De informatie is vaak al vermeld 
op de zondagsbrief en om u er aan te 
herinneren waar de collectes voor zijn, 
worden die vermeld op de beamer. 

Zo zien we overal om ons heen de 
terugloop in de kerken, het is niet iets 
nieuws. Toch zou ik nog een pleidooi willen 
houden voor onze kerkenraad en de 
diaconie. Ondanks de zorgen die we het 
afgelopen jaar hebben gehad waren de 
vergaderingen ook leuke gezellige 
bijeenkomsten waar we ook veel gelachen 
hebben en we elkaar gewoon ontmoet 
hebben onder het genot van koffie of thee. 
Ja het kost even een avondje tijd maar het 
is geen verloren tijd.  

En hiermee wil ik dit stuk besluiten: 
kom de diaconie versterken of word 
vrijwilliger in de dienst om, indien nodig, te 
helpen collecteren.

__________________________________ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GELOVENin de Praktijk

Diaconie



Dit artikel is een samenvatting van de kerkenraadsbijeenkomsten in de afgelopen 
maanden.  
Het geeft een overzicht van de zaken waar de kerkenraad zich mee bezig houdt. 
 
 
door Jan-Willem van der Steege / voorzitter  
_______________________________________________ 
 
HET VERSLAG VAN DE KERKENRAAD  
_____________________________________________________ 
 

 
Tijdens de 

oktobervergadering 
van onze kerkenraad 
gaan we opnieuw 
uitgebreid in op de 
ontstane situatie 
m.b.t. de opheffing 

van de Woldkerken. Het hele gebeuren 
houdt onszelf namelijk ook een spiegel 
voor. Maar al te goed realiseren we ons dat 
‘niets doen’ geen optie meer is en dat we 
keuzes moeten maken.  

We spreken af dat de drie 
overgebleven gemeenten eerst eens 
samen gaan praten over hun wensen en 
ideeën m.b.t. een toekomstbestendige 
samenwerking. De uitkomsten van dit 
overleg worden op 3 november gedeeld en 
besproken met leden van de classis. In alle 
gesprekken wordt ook gewikt en gewogen 
over de beschikbaarheid van ds. Eringa 
voor de overgebleven regiogemeenten. Op 
de extra ingelaste gemeentevergadering 
van 9 december kunnen en zullen we u 
graag verder informeren over de 
uitdagingen van de afgelopen periode, 
maar ook over de keuzes die we nog 
samen moeten maken.  

In de kerkenraad spreken we ook 
over hoe de Taakgroep PASTORAAT nu gaat 
werken en besluiten we om dit mee te 
sturen met de Dankdagbrief.  

Het jeugdwerk heeft de kerkenraad 
gevraagd of er op praktisch gebied 

samengewerkt kan en mag worden met 
anderen. Voor Kliederkerk kunnen 
bijvoorbeeld leden van de Struunders 
worden gevraagd om mee te helpen. De 
kerkenraad geeft hiervoor een positief 
advies af.  

We bespreken het concept 
draaiboek ‘Gezamenlijke diensten’. Het 
betreft hier diensten die we samen 
organiseren met de Hervormde Gemeente. 
In het draaiboek staat duidelijk vermeld wat 
de taken zijn van ambtsdragers die 
aanwezig zijn in deze diensten. In het 
gezamenlijke overleg met de HGS op 30 
oktober zijn deze afspraken vervolgens 
vastgelegd.  

In de novembervergadering 
bespreken we de meest recente 
ontwikkelingen binnen het cluster en 
onderzoeken we verder hoe een 
bestuurlijke samenwerking eruit zou komen 
te zien. We maken daarbij als kerkenraad 
bepaalde keuzes en de gestelde vragen 
van deze vergadering worden op DV 9 
december opnieuw behandeld, maar dan 
graag met u als gemeenteleden.  

Verder hopen we dat we gedurende 
deze extra ingelaste gemeentevergadering 
ideeën kunnen delen en plannen kunnen 
smeden om de aanstaande vacatures 
binnen de kerkenraad op te vullen. Denk 
daarbij ook aan de spiegel die beschreven 
staat in de eerste alinea.  

De boekhouder van onze kerk en de 

GELOVENen besturen

van de kerkenraad



 
 

 

penningmeester van de diaconie 
bespreken met ons de begrotingen voor 
2026 en we zijn hen zeer erkentelijk voor al 
hun rekenwerk en zorgvuldig beheer van 
de financiën.  
Van harte hoopt de kerkenraad dat er een 
hoge opkomst zal zijn op dinsdag 9 
december. Het zal bepaalde keuzes beslist 

eenvoudiger maken als we kunnen peilen 
hoe u als gemeentelid over bepaalde 
richtingen denkt, voordat we weer 
doorgaan gaan met verdere verkenningen 
en afspraken met anderen.   
 
Namens de kerkenraad wens ik u allen hele 
gezegende feestdagen toe.

__________________________________
 

VERTROUWENSPERSONEN 

 
door ds. J. van den Berg, ‘t Zandt-Godlinze, PG Spijk-Losdorp en  
PG Bierum-Holwierde-Krewerd 
namens de Werkgemeenschap van predikanten Ring Noordoost-Groningen 
__________________________________ 

 
Artikel 3.1 van Generale Regeling 

16 ‘Veilige Gemeente’ van de Protestantse 
Kerk bepaalt: ‘De kerkenraad stelt – al of 
niet in samenwerking met andere 
(wijk)gemeenten – ten minste een man en 
een vrouw aan als vertrouwenspersoon. Zo 
nodig bemiddelt de classispredikant bij het 
vormen van een samenwerkingsverband.’  

In de vergadering van de 
Werkgemeenschap van predikanten van 
de Ring Noordoost-Groningen op 3 
december jl. is dit punt met onze 
classispredikant Ellen Peersmann 
besproken.  

We constateren dat het veel 
gemeentes in onze ring nog niet is gelukt 
de vereiste twee vertrouwenspersonen te 
vinden en aan te stellen.  
Vanuit de Werkgemeenschap zijn stappen  

 
ondernomen om vertrouwenspersonen te 
vinden die voor de hele ring beschikbaar 
zijn.  

De classis op haar beurt is bezig 
geweest vertrouwenspersonen te vinden 
die classis-breed inzetbaar zijn. Zo hoeft 
niet iedere gemeente zelf op zoek en is de 
in GR16 vermelde samenwerking geregeld.  

De uitkomst hiervan is dat 
gemeentes die nog niet (geheel) voldoen 
aan de kerkordelijke verplichting omtrent 
vertrouwenspersonen nu (ook) kunnen 
verwijzen naar of een beroep kunnen doen 
op de volgende vertrouwenspersonen 
vanuit onze ring en de classis:  

Ring Noordoost-Groningen:  
* Kirsten Arntzen:  
vertrouwenspersoon@pg-appingedam.nl 
* Justus Wouda: woudaj@hotmail.com

___________________________________________________________________ 
 
LUCAS VERTELT VERDER … 
 

 ‘Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, 
naar de stad van David, die Bethlehem heet.   
Terwijl zij daar waren, brak de dag van haar bevalling aan 
en ze bracht een zoon ter wereld. Ze wikkelde hem in 
doeken en legde hem in een voerbak, omdat er voor hen 
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.’ 
 

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld.  
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en ze werden omgeven door het stralende 
licht van de Heer. De engel zei tegen hen:  “wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 
brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 
vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer! 



 
 

 
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels 
leger dat God prees met de woorden: 
 

“Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen, die Hij  liefheeft!” 
 

 
__________________________________ 
  
VAN DE COMMISSIE BIJZONDERE DIENSTEN  
 
door Vivian van der Deen / lid 
__________________________________
 

We kijken terug op een mooie 
zangdienst op 12 oktober met 
medewerking van zanggroep DE PELIKAAN 
uit Appingedam. (zie de foto’s) We hebben 
samen veel gezongen over de regenboog 
en alle kleuren die er zijn. Wie je ook bent, 
wat voor kleur je hebt, ook jij hoort bij God. 
Binnenkort valt de kerst-editie van het blad 
ELISABETH in uw brievenbus. We wensen u 
veel leesplezier met de mooie verhalen 
over Kerst. 

Volgend jaar op zondag 15 februari  

is er weer een ontmoetingsdienst waarin 
mevrouw Greet Berends uit Kolham 
voorgaat. Medewerking zal worden 
verleend door de Chr. Zanggroep CANTARE 
FIDES uit Appingedam o.l.v. Jan Beukema.  
Na de dienst kunnen we gezellig met elkaar 
napraten onder het genot van koffie of thee.  
U bent van harte welkom! 
 
Namens de commissie bijzondere diensten 
wensen wij u allen Gezegende Kerstdagen 
toe. 

_________________________________________________________________________________ 
 

Kerst  
 

In een droom liep ik een winkel binnen.  
Achter de toonbank stond een engel. 
Ik vroeg: “wat verkoopt u hier?” 
“alles wat u wilt”, zei de engel. 
“O”, zei ik, “echt waar?” 

“Nou, dan wil ik graag: 
geen oorlogen meer, 
geen geweld meer op straat, 
verdraagzaamheid tussen mensen, 
meer respect voor elkaar, 
geen honger meer 
en een huis voor iedereen“. 

“Ho, wacht even”, zei de engel, 
“U begrijpt mij verkeerd, 
wij verkopen hier geen vruchten. 
Enkel zaden, 
die u zelf kunt zaaien ..” 



 

ACTIVITEITEN IN EN ROND ONZE KERK      foto’s: Mieke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze rubriek laat alle activiteiten zien die gedurende het seizoen in en om onze kerk 
plaatsvinden en plaatsgevonden hebben.  
We hopen dat het ons blijft inspireren om dergelijke activiteiten samen te blijven doen … 
 
door Mieke de Vries / redactie         
___________________________ 
 
OPTREDEN VAN ZANGGROEP ‘DE PELIKAAN’ uit Appingedam   12 oktober 
      thema: ‘alle kleuren welkom’ 
 
        Inez Renkema  

stak de Paaskaars  
aan … 

 
 
        . 
        … en Vivian las uit  
        de kinderbijbel. 
 
Ria deed de inleidende  
woorden …    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      koor- en solozang … 
 
 

‘geneuzel oet gemainte’

GELOVENin Siddeburen

Nieuws uit de gemeente



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

…. en wij zongen mee!!   
 
 

de Zanggroep zong prachtig!       
 
  
DANKDAG         5 november

                                                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
Greetje, Harmina en Ria van de liturgische bloemschikcommissie hebben  
er weer een prachtig stuk van gemaakt! 
 
  KLIEDERKERK   - een korte foto-impressie -   9 november 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
  
 
 
 
 



 

 
 
 
een prachtige ‘actieve’ dienst door Monique, Vivian, Jetty, Jan-Willem….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met de prima verzorging van eten en drinken door Rita en Titia! 
 
 
 
 



                                                                                                                                   

 
 

 

EEUWIGHEIDSZONDAG       22 november  
  
                                                                                                                             
 

 

 
 
 

vóór de dienst steekt ieder, die dat wil, een kaarsje aan voor ….    
 

Ria legt de betekenis uit van 
de  ‘persoonlijke’ 
bloemschikking:  
steentjes en een roos - in 
relatie met de  doop en het 
kruisen de opstanding -  voor 
elk gemeentelid dat we 
herdenken. 
(gemaakt door Greetje, Ria en 
Harmina)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
familie van 2 gemeenteleden, die werden herdacht staken zelf de herinneringskaas aan voor hun dierbare. De 
overige herinneringskaarsen werden, namens de familie aangestoken door Aafje van de kerkenraad.  
De laatste herinneringskaars, voor alle overledenen veraf en dichtbij, werd aangestoken door Mieke, de 
ambtsdrager van dienst. 
                                                                                                                             
 
 

 

 



 



                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  

 
 

het naderende afscheid van onze dominee na 14 jaar en 10 maanden  
 
Als gemeentelid, maar ook als scriba en kerkenraadslid kijk ik 
in mijn achteruitkijkspiegel en dan zie ik dit: 
 

Een hele tijd, die we gehad hebben met jou, als 
predikant, Geert Jan! 
Een lange periode, die we nooit hadden kunnen bedenken, 
toen Franke Klaver en ik, als vz. en scriba, jou en Hilda in 2011 
bezochten in Rinsumageest, om kennis met jullie te maken en 

een indruk van jou als predikant te krijgen. We hebben de sprong gewaagd en het bleek een 
gouden keus.  
Bijna vijftien jaar zijn jullie deel geweest van onze gemeente! En nu gaan we uit elkaar … we 
gunnen jullie van harte de rust en jullie eigen vrije leven, maar …. we zullen jullie missen! 

 
Want … je hebt veel betekend voor het pastoraat voor gemeenteleden die dat nodig 

hebben. 
Je bent een steun geweest voor de nabestaanden van veel gemeenteleden, die in de loop der 
tijd zijn overleden en waarvan je de uitvaartdiensten met respect 
en grote toewijding hebt verzorgd. 

Talloze kerkdiensten, waarin je bij ons bent voorgegaan, 
waarin altijd centraal heeft gestaan: geloof, hoop en liefde! Niet 
als clichébegrippen, maar met jouw duidelijke boodschap in relatie 
met onze hemelse Vader en de betekenis daarvan in ons eigen 
leven. Voor velen van ons betekende dat de nodige houvast!  

Belangrijke ondersteuning en vraagbaak voor de 
kerkenraden in de afgelopen 15 jaar, die soms een koers moesten 
kiezen en beslissingen nemen. Op een bescheiden manier heb je 
ze altijd met raad en daad bijgestaan. 

Toerusting voor de gemeente gaf je betekenis door 
gespreksavonden, met en zonder predikanten uit het cluster, groot huisbezoekavonden met 
waardevolle thema’s en niet te vergeten de filmavonden met het gesprek erna. 

Op jouw eigen wijze vierde je met ons het Heilig Avondmaal, dat iedere keer een 
bijzondere dienst van hoop en Gods nabijheid was. 

Het aankloppen bij jou voor een (persoonlijk) gesprek was nooit tevergeefs, je was er 
eigenlijk altijd voor iedereen. 

En heel waardevol is het, dat je tot aan je pensioendatum, 
(sorry, emeritaat ..) geholpen hebt door ons een duwtje te geven de 
onzekere toekomst in: adviezen voor de taakgroep Pastoraat, om het 
pastoraat door onszelf – het omzien naar elkaar- levensvatbaar te 
maken en te houden.  

Meedenken in het samenwerkingsproces met 
clustergemeenten en de zorg 
binnen onze eigen gemeente over 
de nodige ‘mankracht’. 

Bijna 15 jaar samen op 
weg: er valt veel meer over te 

zeggen, maar het belangrijkste is: 
 
Heel veel dank voor alles, Geert Jan, we wensen je een 
prachtige toekomst met Hilda en de (klein-) kinderen met 
de welverdiende rust en vrijheid! 
En we wensen jullie daarbij Gods nabijheid en zegen toe! 
 
Mieke de Vries / gemeentelid en scriba 



 
 
 

 
 
 
Een rubriek waarin we bekend maken welke vacatures er zijn in het kerkelijk werk binnen 
onze gemeente. Maar deze rubriek is ook bedoeld om vragen, oproepjes en mededelingen 
van gemeenteleden voor en aan gemeenteleden te doen. 
 __________________________________ 
 
VRAGEN, MEDEDELINGEN EN OPROEPJES 
__________________________________  
  
“Orgelspelen is een liefhebberij voor het leven voor mij gebleken. Ik vind dit, naast de fijne 
jeugd die ik heb gehad, de mooiste erfenis die ik van mijn vader heb gekregen”. 

 
Dit zei onze organist Jaap Weima in het interview dat hij gaf 
aan de RONDOMGELOVEN van maart 2024. 
 
Jaap, we hebben 11 jaar van jouw orgelspel mogen genieten 
als jij ons begeleidde in onze kerk. 
11 jaar heb jij bij ons “de lofzang gaande gehouden”, zoals je 
vaak zei en daaruit bleek altijd dat je er zelf ook van genoot. 
 
 

Wij, als gemeente hebben in de dienst van 7 december afscheid van je genomen en nogmaals 
bedankt voor jouw, altijd enthousiaste, inzet als je de lofzang in onze kerk gaande hield. 
 
    Jaap, het ga je goed! 
 
 
 
 
 
 
  
 
vz.  Jan-Willem               bloemen voor Jannie 
van der Steege             
   Martinus en Menno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dankwoord van Jaap         ds. Geert Jan Weessies       
                    afscheid door de gemeente  

GELOVENDoe je Samen



                                                                                                                     

 
 

 

DOPPEN SPAREN – KNGF- GELEIDEHONDEN 
 
Ik wil graag weer uw aandacht vragen, van 
u als lezer van RONDOMGELOVEN, voor het 
sparen van doppen van bijvoorbeeld 
frisdrank,- zuivelpakken en flessen, 
wasmiddel en ga zo maar door, iedere 
plastic dop is welkom! 
De opbrengst gaat naar KNGF 
GELEIDEHONDEN; zij gebruiken het geld 
voor het aanschaffen en opleiden van een 
blindengeleidehond of hulphond. Voor één 
hondje zijn heel veel doppen nodig, maar 
liefst 63.000 kilo doppen.  
De doppen kunnen ingeleverd worden bij 
supermarkt PLUS SPITHOFF in Schildwolde, 
hier staat een grijze bak (naast de glasbak) 
voorzien van een sticker die duidelijk 
aangeeft dat hier de doppen in 
gedeponeerd kunnen worden. Ook in de 
winkel waar de lege flessen ingeleverd 
worden zit een rond gat waar losse doppen 
in kunnen worden gedaan.  
Uiteraard mogen de doppen ook ingeleverd  

worden bij Jan-Pieter en Greetje Visser,  

 
(Populierenlaan 2 in Hellum) of bij Aly Smit 
Kok (Hoofdweg 113 in Hellum).  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de 
doppen af te geven bij PLUS SPITHOFF of bij 
één van bovenstaande adressen, dan kunt 
u contact opnemen met mij, Aly Smit-Kok 
via tel. 0598-431944, ik zal dan zorgen dat 
de doppen opgehaald worden.  
Geloven Doe je Samen! Spaar dus doppen 
voor KNGF- GELEIDEHONDEN, het is een 
kleine moeite en we maken er iemand, die 
het nodig heeft, blij mee!  
Alvast hartelijk dank, Aly Smit-Kok 

_______________________________ 
 
OPROEP  

Er zijn gemeenteleden, die zelf geen enkele mogelijkheid van vervoer 
hebben om een bezoek te brengen aan de huisarts of ziekenhuis.  
Daarom doen wij als diaconie hier nog een keer een oproep: als je je 
in wilt zetten voor dergelijke chauffeursdiensten, meld je dan aan bij 
Joke Buikema. 

En als je geen enkel vervoer hebt en je wilt van deze chauffeursdienst gebruik maken, neem 
dan contact op met Joke Buikema, tel: 06-31054690 
__________________________________ 
 

VOOR DE JEUGD 
 
door Rita Bouman 
 
Met ijsstokjes kun je hele vrolijke kerststerren 
maken. Lijm er 5 aan elkaar en je hebt een 
kerstster!  
Die kun je dan ook nog leuk versieren door ze 
te verven of er glitters, plakjuwelen, kraaltjes of 
andere versiersels bv. knopen op te plakken.  
 
Leuk voor in de kerstboom!  
Deel je ster met anderen of hang hem op in de 
kerk. 
 
Veel plezier en succes! 
 
 



 

 
In dit rooster staan alle kerkdiensten van de komende maanden met de informatie die daarbij 
hoort. 
Zondag 21 december 
4e zondag van Advent 9.30 uur dhr. P. Lanting / Delfzijl 

 organist Martinus de Boer 

 collecte 

1e collecte: pastoraat 
2e collecte: diaconie 
3e collecte: kerk 

 koster Bram de Boer 

 kerkauto Tonnis Bosman, tel: 432827 

   
Woensdag 24 december 
Kerstavond gez. met Herv. Gem. Commissie Bijz. Diensten 

   
Donderdag 25 december 
1e Kerstdag 9.30 uur  

 10.00 uur ds. G.J. Weessies 

 organist Jan-Willem van der Steege 

 collecte 

1e collecte: KINDEREN IN DE KNEL 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 

 koster Jan Buursema 

 kerkauto Aafje Mittendorp, tel: 432129 

   

Zondag 28 december 11.05 uur ds. M.H. Langenburg / Marum 

 organist Martinus de Boer 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onkosten kerkdiensten 

 koster Ko Huijssoon 

 kerkauto Jan Poort, tel: 431582 

   
Woensdag 31 december 
oudejaarsavond 19.00 uur ds. C.E. Lavooij / Appingedam 

 organist Menno Fokkens 

GELOVENin vakjes en hokjes

Roosters



                                                                                                                                   

 
 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: orgelfonds 

 koster Bram de Boer 

   
Donderdag 1 januari 
Nieuwjaarsdag 
Gez. dienst / Herv. kerk 10.30 uur ds. C.G. op ’t Hof / Siddeburen 

 organist Martinus de Boer 

 kerkauto Piet Renkema, tel: 431438 

   
Zondag 4 januari 
leesdienst 9.30 uur Mieke de Vries / Siddeburen 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 

1e collecte: noodhulp Oekraïne 
2e collecte: kerk 
3e collecte: orgelfonds 

 koster Jan Buursema 

 kerkauto Jan Zandinga, tel: 06 57634388 

   
Zondag 11 januari 
Afscheidsdienst +  9.30 uur ds. G.J. Weessies en da. M. Euwema 

 organist Martinus de Boer 

 collecte 

1e collecte: Voedselbank 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 

 koster Henk van der Deen 

 kerkauto Marinus van der West, 432781 

   

Zondag 18 januari 9.30 uur ds. J. van den Berg 

 organist  Jan-Willem van der Steege 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onkosten kerkdienst 

 koster Ko Huijssoon 

 kerkauto Henk Walma, tel: 432283 

   

Zondag 25 januari 9.30 uur da. M. Euwema / Groningen 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 

1e collecte: platform kerk&aardbeving 
2e collecte: diaconie 
3e collecte: kerk 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 koster Henk van der Deen 

 kerkauto Jan Buursema, 06 13010266 

   

Zondag 1 februari 9.30 uur ds. B.L. van der Woude / Winschoten 

 organist Martinus de Boer 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 

 koster Klaas Albert Buikema 

 kerkauto Bram de Boer, tel: 431950 

   
Zondag 8 februari 
Viering H. Avondmaal 9.30 uur ds. S. Bijl / Groningen 

 organist Jan-Willem van der Steege 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: orgelfonds 

 koster Jan Buursema 

 kerkauto Harold van der Ploeg, tel: 06 27991749 

   
Zondag 15 februari 
ontmoetingsdienst 9.30 uur mw. G. Berends / Kolham 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 

1e collecte: werelddiaconaat 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onkosten kerkdiensten 

 koster  Bram de Boer 

 kerkauto Henk van der Deen, tel: 421188 

   
Woensdag 18 februari 
Aswoensdag  
gez. dienst / MFC 
40dagentijd 19.00 uur ds. C.G. op ’t Hof / Siddeburen 

 organist Menno Fokkens 

 koster Ko Huijssoon 

   
Zondag 22 februari 
40dagentijd 9.30 uur da. F. Karelse / Anloo 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 koster Bram de Boer 

 kerkauto Tonnis Bosman, tel: 432827 

   
Woensdag 25 februari 
40dagentijd 
gez. vesper / MFC 19.00 uur gemeentelid 

 organist Martinus de Boer 

 koster  Bram de Boer 

   
Zondag 1 maart 
40dagentijd 9.30 uur ds. J. Hommes / Glimmen 

 organist  Menno Fokkens 

 collecte 

1e collecte: voorjaarszending 
2e collecte: kerk 
3e collecte: orgelfonds 

 koster Klaas Albert Buikema 

 kerkauto Jan Poort, tel: 431582 

   
woensdag 4 maart 
40dagentijd 
gez. vesper / MFC 19.00 uur gemeentelid 

 organist Menno Fokkens 

 koster Klaas Albert Buikema 

   
Zondag 8 maart 
40dagentijd 9.30 uur 

da. G. van den Berg / ’t Zandt-Spijk-
Bierum. 

 organist Jan-Willem van der Steege 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onkosten kerkdiensten 

 koster Klaas Albert Buikema 

 kerkauto Piet Renkema, tel: 431438 

   
Woensdag 11 maart 
40dagentijd 
Biddag 
gez. dienst / MFC 19.00 uur ds. C.G. op ’t Hof / Siddeburen 

 organist Martinus de Boer 

 collecte 

1e collecte: werelddiaconaat 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 

 koster Ko Huijssoon 



                                                                                                              

 
 

   
Zondag 15 maart 
40dagentijd 10.30 uur  Kliederkerk 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 1: voor de jeugd 

 koster Henk van der Deen 

 kerkauto Jan Zandinga, tel: 06 57634388 

   
Woensdag 18 maart 
40dagentijd 
gez. vesper / MFC 19.00 uur gemeentelid 

 organist Menno Fokkens 

 koster Henk van der Deen 

   
Zondag 22 maart 
40dagentijd 9.30 uur ds. R.J. ten Have / Zuidlaren 

 organist Martinus de Boer 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: ? 

 koster Bram de Boer 

 kerkauto Marinus van der West, tel: 432781 

   
Woensdag 25 maart 
40dagentijd 
gez. vesper / MFC 19.00 uur gemeentelid 

 organist Martinus de Boer 

 koster Bram de Boer 

   
Zondag 29 maart 
40dagentijd 
Palmzondag 11.00 uur da. C. Minnaard / Garrelsweer 

 organist Jan-Willem van der Steege 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e orgelfonds 

 koster Klaas Albert Buikema 

 kerkauto Henk Walma, tel: 432283 
 
Contactpersoon kerkauto:     Joke Buikema, tel: 06 31054690 
Contactpersoon oppas:           koster van dienst   
 



 
 

 

 
 
We wensen iedereen een gezellige en veilige jaarwisseling 

( dit jaar voor het laatst met vuurwerk …) 
         

 
en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto achterkant: Mieke 



 
 

 

 
De redactie van RondomGeloven 

 
  

 

 
wenst ons allemaal  

 
 
 

gezegende kerstdagen 
 
 

en 
 
 

Gods nabijheid  
 
 

in 2026 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


